
Verslag 10-zone 

Wanneer: Vrijdag avond (inloop 19.15 uur en start 19.30 uur) 
Waar: The Basement 
Leeftijd: 16 jaar en ouder 

Bij 10-zone vinden we het belangrijk dat: 

• We weten dat Gods Woord de Waarheid is (van kaft tot kaft) 
• Gods Woord centraal staat 
• Iedereen zichzelf mag zijn 
• Wat in the Basement vertrouwelijk wordt gedeeld ook in the Basement blijft 
• We weten dat we door God aan elkaar gegeven zijn en we elkaar nodig hebben 

Het afgelopen jaar mochten we samen komen met ongeveer 18/25 jeugdigen. De groep zelf was groter 
maar niet iedereen kon elke keer aanwezig zijn. De groep is het afgelopen jaar weer gegroeid waar we 
ontzettend dankbaar voor zijn! De avond begint altijd met een kopje koffie of thee met lekkere koeken, 
deze worden om de beurt meegenomen door iemand van de jeugdgroep. 

Elke avond staat er een thema centraal, we lezen met elkaar in de Bijbel (soms met de hele groep tegelijk 
en soms in kleine groepjes) op zoek naar wat God daarover zegt. Soms gaan we in kleine groepjes uiteen 
met vragen waarna we aan het einde van de avond weer bij elkaar komen om het met elkaar te delen. Een 
bijbehorend spel of activiteit is soms ook een onderdeel van de avond.  

Elke maand hebben we Bijbelstudie van onze voorganger aan de hand van verschillende thema’s. Jordy 
heeft ook een paar keer Bijbelstudie gegeven. Daarnaast bereid elke maand een groepje jongeren een 
programma voor, ze bedenken zelf een thema en werken dit uit.   

We hebben in januari een dropping gehad en de volgende dag zijn we naar ‘Christenen voor Israël’ 
geweest in Nijkerk. Hier hebben we een lezing gehad over Israël, een fototentoonstelling van de 
verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober bekeken en hebben we Israëlische dansen geleerd. 

Tijdens de Paasviering hebben we het gehad over de Tabernakel. We kwamen erachter dat de Heer ons 
door de Tabernakel laat zien hoe de weg naar de Hemel is. We kwamen er ook achter dat de rijkdom van 
de Tabernakel niet in 1 avond te bespreken is en daarom zijn we in september met elkaar op kamp 
geweest om samen de Tabernakel verder te bestuderen. 

Tijdens het kampweekend hebben we in groepjes Bijbelstudie gedaan naar de Tabernakel en later aan 
elkaar verteld wat we ontdekt hadden. Ook zijn we tijdens het kamp naar ‘Open Doors’ in Barneveld 
geweest. We zijn we rondgeleid en hebben gezien en gehoord hoe onze vervolgde broers en zussen 
moeten leven in soms vreselijke omstandigheden. We zijn erg onder de indruk hoe ze standhouden en hoe 
belangrijk het hebben van een Bijbel is. Daarnaast is er een spreker van SDOK geweest en iemand die 
uitleg gaf over de Tabernakel. 

We mochten met elkaar getuige zijn van de doop van Stefan Munters. (En we mogen alweer uitzien naar 
de doop van Wesley Stehr, Naomi de Jonge en Maartje Bakker in het nieuwe jaar) Wat geweldig dat de 
jongeren kiezen voor Jezus en de rest van hun tijd hier op aarde voor Hem willen gaan leven! 

  



Tijdens het Pinksterweekend zijn we met een groot aantal van de jeugd naar een camping in Hardenberg 
geweest om daar samen Pinksteren te vieren. 

De jeugd heeft een paar keer zelfstandig de jeugd gedaan en maken daarbij gebruik van een pot waarin 
verschillende onderwerpen zitten waar ze het over gaan hebben tijdens deze avonden. Ook neemt iemand 
soms het voortouw en maakt voor deze avond een programma. 

We hebben een gastspreker gehad van operatie Mobilisatie en zijn onder de indruk van het prachtige 
stukje werk dat zij doen. 

Het afgelopen jaar is Kid Lev’ Ary (Messias belijdende jood) 2 keer bij ons op de jeugd geweest. Hij heeft de 
ene avond verteld over het ontstaan van Israël en de andere avond heeft Kid ons verteld over de Joodse 
feesten. Beide avonden waren zeer interessant en hebben we veel geleerd. 

We zijn de week voor kerst, meerdere avonden, langs lieve broers, zussen en andere mensen gegaan om 
te zingen. Om op deze manier de mensen een hart onder de riem te steken en te zingen over onze Koning 
Jezus. 

We kijken terug op een jaar waarin we hebben mogen ervaren dat God erbij was! Dat Hij ons gezegend 
heeft in de moeilijke en in de vreugdevolle momenten. 

Zou u het komende jaar voor onze jongeren willen (blijven) bidden? Ze hebben uw gebed heel erg nodig! 

Gods zegen. 

Verslag 60+ 

Voor het derde seizoen organiseren we de ouderenmiddag die ondertussen dus 60+ heet. De maanden 
oktober - april en (meestal) de eerste donderdag van de maand. Waar we begonnen met zo’n vijfendertig 
gasten per keer zijn we nu uitgegroeid naar soms wel over de zeventig gasten. We zien een grote behoefte 
bij de ouderen, ze zien er naar uit. Op deze middagen is er zang, een overdenking, soms een gastspreker 
en ook ruimte voor een spelletje en uiteraard koffie/thee en een heleboel “gezelligheid”. We ervaren veel 
zegen over deze middagen. 

En….. we sluiten af met een broodje kroket. 

60+ 1 x per maand op donderdag 

Verslag Beheercommissie 

Zaken van de beheercommissie: 

• alles wat met het gebouw te maken heeft (inpandig en de buitenzijde, wensen voor veranderingen 
overleggen met de beheercommissie) 

• elk jaar indienen begroting 
• controle op de vaste kosten 
• advies geven aan de raad (grotere uitgaven) 
• uitvoeren, c.q. laten uitvoeren kleine gebreken (kleinere uitgaven) 

Uitgevoerde of uit te voeren zaken: 

• opstellen sleutelverklaring voor een ieder die een sleutel heeft 
• schoonmaak gebouw aan de buitenzijde 



• onderhoud/controle brandblusvoorzieningen, AED en verbandtrommel 
• nog uit te voeren / wensen: 

o 3 stuks deurdrangers op deuren rondom consistorie 
o verduurzamen! 

Verslag Bezoekdienst 

Op initiatief van de raad zijn we als gemeente de Wegwijzer dit jaar gestart met de Bezoekdienst. De 
Bezoekdienst is overigens niet nieuw. Zij is nieuw leven ingeblazen, maar wel met een iets andere insteek. 
Deze bezoekdienst is niet alleen ten behoeve van onze ouderen, maar is zeker ook een bezoekdienst voor 
onze jongeren. 

Zoals eerder aangegeven is deze Bezoekdienst iets anders van opzet dan de vroegere. Vroeger werden de 
bezoeken afgelegd op basis van af te werken lijsten, nu werken we behoefte gestuurd. Met andere 
woorden als leden en vrienden van de gemeente behoefte hebben aan een bezoekje dan mogen zij dit 
melden bij het bezoekteam. 

Onze laagdrempelige bezoekdienst is actief en wordt min of meer aangestuurd door eerdergenoemde 
personen. Zoals aangegeven laagdrempelig en laagdrempeligheid wil zeggen dat het geen pastorale 
bezoeken zijn, maar veel meer bezoeken die gebaseerd zijn op het geven van aandacht. 

Begin 2023 is broeder Jaap Blaak gestart met 'Zorg voor de ouderen boven de 75 jaar'. Inmiddels zijn de 
nodige bezoeken afgelegd. De lijst met de te bezoeken ouderen (boven de 75 jaar) ligt inmiddels ruim 
boven de 70. 
Zowel de Bezoekdienst als de Zorg voor ouderen valt onder de verantwoordelijkheid van de raad. 

Verslag Bidstond 

Ook dit jaar zijn we regelmatig op zaterdagavond met een aantal broeders en zusters bijeengeweest in de 
kerk om te bidden. In het eerste gedeelte van het jaar was het aantal deelnemers vrij constant maar in de 
tweede helft van het jaar nam het aantal deelnemers toe. Een verheugende ontwikkeling. We beginnen 
het samenzijn met het zingen van een lied. Dat wordt begeleid op de gitaar door broeder Arie Huijgen. 
Daarna leest iemand iets voor uit de Bijbel, uit een dagboek of uit b.v. een tijdschrift. Dit wordt bij 
toerbeurt gedaan. Over datgene wat is gelezen, wordt kort van gedachten gewisseld en vervolgens gaan 
we samen danken en bidden. Er wordt gedankt voor positieve ontwikkelingen in de gemeente en bij 
mensen die deel uitmaken van de gemeente en er wordt gebeden voor alles wat er in de gemeente 
gebeurt, voor de zieken, voor ons land, voor de wereld en juist ook nu voor Israël en alles wat daarmee 
samenhangt.  

Het feit dat het aantal deelnemers is toegenomen betekent beslist niet dat nieuwe belangstellenden op 
de wachtlijst worden geplaatst. Vanaf komende zaterdag bent u al van harte welkom. Bidden is iets 
waartoe we worden opgeroepen, persoonlijk maar ook samen als leden van de gemeente. Gebed is 
belangrijk om tegenwicht te bieden aan de tijdgeest van deze tijd en te bouwen aan je persoonlijk geloof. 
We praten daar af en toe ook over in de bidstond en dan blijkt dat degenen die regelmatig komen veel 
zegen en bemoediging ontvangen in dit korte moment van samenzijn. 

Verslag Comissie Bijzondere Diensten 

Deze commissie verzorgt de diensten/activiteiten voor 1e paasdag, startzondag en 1e kerstdag. 



Op 1e paasdag was er een ontbijt georganiseerd. Voor de commissie was het vroeg opstaan om nog de 
laatste voorbereidingen te treffen, denk aan eieren koken etc. Velen van u kwamen naar het paasontbijt, 
geweldig!! 

Met startzondag hadden we een gezinsdienst met aansluitend activiteiten voor jong en oud. Aan het eind 
van het programma kregen we allemaal een broodje hamburger. Ook hier was de opkomst van de 
gemeente uitstekend! Fijn dat mensen elkaar op een andere manier ontmoeten en leren kennen in de 
gemeente. 

Bij dit schrijven moet de kerstochtend nog plaatsvinden. Net als vorig jaar zal er een gezinsdienst zijn met 
verschillende medewerking uit de gemeente. Er zijn voorbereidingen gemaakt om de kerkzaal voor kerst te 
versieren. 

Om alles mogelijk te maken hebben wij ook uw medewerking hard nodig. Mocht er een oproep komen 
vanuit de commissie laat dan wat van u horen! Vele handen maken licht werk, ook in de kerk! 

Verslag Crèche 

Even een berichtje van de crèche. Er zijn momenteel 4 kinderen op de crèche. We hopen dat er binnenkort 
een paar bij komen. We draaien met een aantal zusters zo'n 1 x in de 6 weken de crèche. En altijd met veel 
plezier. 

Verslag Kostersteam 

Afgelopen jaar hebben we ons als kosters met veel plezier ingezet voor de gemeente. 

Naast het vaste kostersteam bestaat het team eigenlijk ook uit heel veel gemeenteleden die zo nu en dan 
een helpende hand toesteken, daar zijn we steeds weer heel blij mee. 

Op 2 oktober is er een gezellige avond in de basement geweest, samen met de schoonmaakploeg, 
georganiseerd door Jolanda en Karin. Er zijn spelletjes gedaan, we hebben samen gegeten en tot slot 
kregen we allemaal een cadeautje mee naar huis.   

We mogen terugkijken op een gezegend jaar, waarin we ook de doopvont mochten vullen, een jaar waarin 
we elke maand het Avondmaal mochten klaarzetten en dat alles in goede gezondheid, met energie die de 
Heer ervoor gaf. 

Hartelijke groet, 

Het kostersteam 

Verslag LEV 

Inleiding 
LEV is de jongste jeugdgroep van de Baptisten Gemeente de Wegwijzer in Emmen. Het afgelopen jaar was 
een jaar van verandering voor LEV, met een wisseling in de leiding. Anne Marijn en Mirthe hebben de 
leiding op zich genomen en zijn sindsdien met veel enthousiasme aan de slag gegaan om de tieners te 
begeleiden en hen meer te leren over Gods liefde en het leven als Christen in de wereld van vandaag. 

Doelen en Visie 
Onze visie voor LEV is om een veilige en inspirerende plek te bieden waar tieners kunnen groeien in hun 
relatie met God, elkaar kunnen ontmoeten, en samen kunnen ontdekken wat het betekent om een 



Christen te zijn in de hedendaagse samenleving. We willen hen niet alleen leren over Gods liefde, maar 
ook helpen om deze liefde uit te dragen naar anderen en te ontdekken wat het betekent om in navolging 
van Jezus te leven. 

Groei en Betrokkenheid 
Hoewel we ons streven hebben om een grotere groep tieners te bereiken, merken we dat dit in deze tijd 
een uitdaging blijft. De opkomst van de jeugd op zaterdagavond is nog niet op het gewenste niveau, en we 
blijven bidden dat we in de toekomst meer tieners mogen verwelkomen. Ons doel is om minimaal vier 
tieners per bijeenkomst te hebben, zodat we met hen in een kleinschalige en persoonlijke setting kunnen 
werken aan hun geloofsontwikkeling. 

Thema's en Inhoud 
We proberen de thema's van de bijeenkomsten aan te passen aan de belevingswereld van de tieners. Dit 
betekent dat we aandacht hebben voor de vragen en thema’s die bij hen leven, zoals vriendschap, 
identiteit, sociale druk, en het ontdekken van Gods plan voor hun leven. Daarnaast willen we hen 
bemoedigen om in hun eigen omgeving een verschil te maken en actief betrokken te zijn bij de gemeente. 

Toekomstige Plannen 
We hopen in het komende jaar meer tieners te mogen ontvangen in LEV en zijn vastbesloten om hen te 
ondersteunen in hun geloofsreis. We vragen de gemeente om mee te bidden voor de groei van de groep en 
voor de kracht en wijsheid om de tieners te begeleiden in hun zoektocht naar God. 

Oproep tot Gebed 
Tot slot willen we de gemeente vragen om samen met ons te bidden voor de jongeren van LEV. Bid voor 
hun harten, dat ze open mogen staan voor Gods liefde en de boodschap van het evangelie. Bid voor de 
leiding van Anne Marijn en Mirthe, dat ze wijsheid en geduld mogen ontvangen in hun rol. En bid voor een 
toename van tieners die betrokken raken bij LEV, zodat we als groep mogen groeien in geloof, 
gemeenschap en dienstbaarheid. 

Conclusie 
We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar en de mogelijkheden die we hebben gehad om te werken met de 
tieners. God is trouw en we geloven dat Hij ook in het komende jaar grote dingen zal doen in de levens van 
de jongeren die deelnemen aan LEV. We kijken uit naar wat de toekomst brengt en danken de gemeente 
voor hun steun en gebed. 

Leiding LEV 

Verslag Muziekteam 

Opwekking 167 

“Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons 
elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen. 
Samenleven tot zijn eer.” 

Dit is het 1e couplet van opwekking 167, en het is eigenlijk helemaal waar het muziekteam voor staat. 
Samen met U elke Zondagmorgen, onze Heer en Heiland groot maken en getuigen door middel van zang 
en muziek, en van zijn liefde en grootheid. Zoals U van ons gewend bent staat er elke zondag een 
muziekteam voor U klaar, wat elke keer weer verschillend van samenstelling is. De groep bestaat uit 
vocalisten, muzikanten en de mensen van techniek, al met al een grote groep wat ongeveer uit 40 
personen bestaat. We oefenen volgens een rooster op donderdag avond, vooraf beginnen we met een 
stukje uit de Bijbel, dagboekje, gedicht of iets persoonlijks en met gebed. Dan gaan we oefenen, met 



tussen door een pauze. Het streven is om tegen 21.30 uur te stoppen. We eindigen weer met een gebed. 
Zondag morgen tegen 8.30 uur zijn we weer aanwezig, soms eerder, om alle liederen nog weer goed door 
te nemen, zodat alles tijdens de dienst goed verloopt. We hebben de keuze uit liederen uit Johannes de 
Heer, Glorieklokken, de Baptisten bundel en Opwekking, en proberen daar een goede combinatie van te 
maken. Ook proberen we scherp te blijven of de liederen die gekozen worden wel uit de goede bron 
komen, vooral uit Opwekking komt het nogal eens voor dat de tekst mooi is maar de bron niet zuiver is. Als 
U dit leest hebben we onze jaarlijkse stamppot avond gehad, er wordt door een aantal mensen van het 
muziekteam diverse soorten stamppoten gekookt, er wordt lekker gegeten, en het is goed, en gezellig om 
ook zo bij elkaar te zijn. We zijn dankbaar dat we onze gave mogen inzetten in onze gemeente, om het 
woord van God te verspreiden door middel van zang en muziek. 

Verslag Pastoraat 

“Goed is de Heere voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te 
wachten op het heil van de Heere.” 

Klaagliederen 3:25 en 26 

Een bijzonder mooie en bemoedigende tekst uit Klaagliederen.  

Vanuit de taakgroep Pastoraat onderstrepen wij deze tekst van harte. We zijn als Baptistengemeente “De 
Wegwijzer” een verwachtende gemeente; Wij zien uit naar de spoedige komst van onze Heere Jezus 
Christus!  

Als we de tekst verder lezen (vers 27) lezen we: “Goed is het voor een man, als hij een juk draagt in zijn 
jeugd.” Dit is, hoe raar ook, een goede basis om oor en oog te hebben voor je medebroeders en zusters 
v.w.b. pastorale zorg. Zelf heb ik geleerd vanuit een beladen periode in mijn leven wat het betekent en hoe 
belangrijk het is om hoop te hebben, de hoop op een eeuwig leven zonder verdriet, pijn en tranen, de hoop 
op onze eeuwige ontmoeting met onze Heer en Heiland! Een heel mooi (oud) lied vertelt het zo: “Maar ’t 
heerlijkst is, Dáár zien wij Jezus!” 

Vanuit deze verwachting is het zo mooi en goed om gesprekken te hebben met broeders en zusters waar 
het even niet goed loopt of waar het tegenzit, waar verdriet en pijn heerst of waar op Bijbelse grond 
gecorrigeerd moet worden.  

Daarbij is het uitgangspunt van de taakgroep Pastoraat dat wij als levende zielen Hem zoeken vanuit de 
hoop die wij hebben. Want vanuit die hoop is het verlangen om heilig en rein te leven des te groter, omdat 
we spoedig oog in oog zullen staan met onze Here Jezus Christus! 

Het afgelopen jaar mogen we terugzien op een betrekkelijk rustige periode v.w.b. pastorale zorg. Ik geloof 
dan ook van harte dat dit te maken heeft met eerdergenoemde tekst. We zijn een verwachtende 
gemeente. Uiteraard is er de nodige zorg geweest in een aantal situaties en zolang we in deze gebroken 
“wereld” leven zijn er en komen er problemen, want de satan wil hoe dan ook proberen grip te krijgen op 
Gods kinderen.  

Daarnaast hebben we natuurlijk ook hele mooie, dierbare momenten meegemaakt, waar we nadrukkelijk 
de zegen van onze Here in hebben gezien. 

Daarom is het ook zo belangrijk om dagelijks Gods aangezicht te zoeken, Hem te danken, ons hart bij 
Hem uit te storten en ons leven in Zijn hand te leggen en stil te wachten op het heil van de Heere. Dát geeft 
rust, vrede en bescherming. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht, zegt Jesaja 40:31. 



De taakgroep Pastoraat richt zich in principe alleen op situaties (crisis) en gevallen waar hulp en 
eventueel een stuk begeleiding (voor zover mogelijk) bij broeders en/of zusters nodig is. Veelal doen wij, 
mede vanuit de raad, ook de doopgesprekken en gesprekken aanvraag van nieuwe leden.  

Alle andere bezoeken vallen onder de bezoekdienst. Het mooie is dat de bezoekdienst dan ook een mooie 
“graadmeter” is. Als er ergens problemen zijn of extra aandacht nodig is wordt dit dan ook besproken met 
de taakgroep Pastoraat en wordt de nodige zorg en aandacht door betreffende taakgroep opgepakt.  

Zo mogen we met elkaar als Gods gezin op weg zijn naar een toekomst vol van Hoop! 

Verslag Schoonmaakteam 

We zijn nog steeds met 7 ploegen van 2 of 3 personen, die 1x per 7 weken met veel plezier en 
enthousiasme ons prachtig kerkgebouw schoonmaken. Ze zijn allemaal erg dankbaar dit stukje werk in 
onze gemeente te mogen doen. 

Verslag Techniekteam 

Ook het afgelopen jaar hebben we als techniekteam weer grote stappen gezet om het beeld en geluid in 
de kerkzaal en op de livestream nog verder te verbeteren. Zo is er een nieuwe computer en een nieuwe 
beamer aangeschaft om de teksten beter te kunnen projecteren voor zowel de bezoekers als de zangers 
op het podium. Ook is er een IPad aangeschaft om het geluid te kunnen bedienen zonder de mengtafel te 
hoeven gebruiken. De 60+ groep kan hierdoor op een relatief simpele manier gebruik maken van het 
geluidsysteem. 

Voor het komende jaar staat er nog meer op de planning, zo willen we graag overstappen naar een ander 
systeem om de camera's makkelijker te kunnen bedienen, maar vooral om een nog betere livestream te 
kunnen maken voor de vele kijkers die we elke week weer hebben. 

Maar dit alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van een geweldig team dat altijd klaar staat om elkaar te 
helpen waar nodig. 

Verslag Toneel 

Wij hopen ieder jaar een leuk toneelstuk op te voeren voor jong en oud, voor u als gemeente en ook voor 
gemeentes uit de regio. Tijdens de repetitieavonden beleven wij al veel voorpret met elkaar. Op de 
gezellige toneelavond waarderen wij altijd de medewerking vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van zang, muziek, een anekdote of een gedicht. 

Daarnaast wordt er een verloting gehouden, met prijzen die door u zijn verzameld, om de kosten te 
dekken. Waarvoor onze hartelijke dank! 

Wij kijken er weer naar uit om samen een gezellige toneelavond te beleven! 

De Toneelgroep. 

Verslag Zondagsschool 

We zijn begonnen met 8 kinderen. In juni heeft Jenthe afscheid genomen van de zondagsschool en gaat nu 
naar LEV. Dus op dit moment hebben we 7 kinderen. 



Het is een rustig jaar geweest. Geen spectaculaire dingen gebeurd. We werken nog steeds met Bijbel 
basic en dat bevalt goed. 

Voor de zomervakantie heeft Jenthe afscheid genomen. Ze heef een jongerenbijbel gekregen. We zijn met 
de kinderen in de kerk geweest en hebben daar 2 liedjes gezongen met muziekinstrumentjes. Silma heeft 
het afscheid gedaan. De kinderen hebben allemaal een vakantie doeboek meegekregen. 

Na de vakantie zijn we gestart op de startzondag. Ook hebben de kinderen een lied gezongen in de kerk. 
We starten met 7 kinderen. We hopen dat er meer kinderen bijkomen natuurlijk. Maar dit groepje is een 
fijne groep en we ontvangen veel zegen met elkaar. 

We vertellen de kinderen dat de Here Jezus onze Herder is en altijd op Hem mogen vertrouwen. Ook 
zingen we en aanbidden Hem. 

Geloof en Doe  Geloof en doe 
Wat God zegt  Wat God zegt 
Geloof   Geloof 
en doe wat God zegt en doe wat God zegt. 

De zondagsschool 
 

 


